




Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Namens Schuttersvereniging Eensgezindheid Aerdt 
heet ik u allen van harte welkom op Kringdag 
De Liemers, hier in ons prachtige dorp Aerdt. 
Op 25 mei vieren we niet alleen deze bijzondere dag,
maar markeren we ook een belangrijke mijlpaal: 
ons 120-jarig jubileum én het 75-jarig jubileum van 
onze drumfanfare. Wat een eer om dit samen met u 
te mogen beleven!

Met maar liefst twintig deelnemende verenigingen belooft deze Kringdag een onvergetelijk evenement 
te worden. Ik ben ontzettend trots op de indrukwekkende opkomst en op alle verenigingen, gilden en 
schutters die zich vandaag presenteren. Aerdt mag zich gelukkig prijzen met de kans om dit prachtige 
evenement te organiseren tijdens ons jubileumjaar.

De kleurrijke optocht tijdens de marswedstrijden zal de straten van Aerdt laten bruisen van   
schuttersgezelligheid. Het sportpark Gelders Eiland vormt het middelpunt van de dag, waar alle  
verenigingen met een gezonde dosis broederschap, trouw en dienstbaarheid de competitie aangaan. 
De startlocatie en het defilé vinden plaats in het weiland van de familie Derksen aan de   
Heuvelakkersestraat. We hopen van harte dat beide locaties veel bezoekers zullen trekken, ook van 
buiten de schutterswereld, zodat iedereen kan meegenieten van het spektakel en samen met ons kan 
feesten in de tent op het sportpark.

Naast deze bijzondere Kringdag staan we ook op zaterdag 17 mei stil bij ons jubileum met een   
feestelijke dag. Oud-koningen en de oud-koningin nemen dan deel aan het traditionele keizerschieten, 
terwijl er voor de kinderen volop vermaak is op het plein. De feestmiddag, met een DJ, staat volledig in 
het teken van eensgezind samenzijn, en we sluiten de dag af met een spetterende feestavond. 
Feesten jullie met ons mee?

Op 23 mei krijgt ons jubileum een officieel tintje met een jubileumreceptie voor genodigden.

Onze jubileumcommissie heeft met veel enthousiasme en toewijding een jaar lang gewerkt aan de 
organisatie van deze prachtige evenementen. De tijd en energie die zij hierin hebben gestoken,  
verdienen mijn oprechte dank. In het bijzonder wil ik Wim Goris, voorzitter van de jubileumcommissie, 
bedanken voor zijn enorme inzet en de steun die hij mij het afgelopen jaar heeft geboden.   
Zonder de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, die ook tijdens de evenementen weer voor ons 
klaarstaan, en zonder de steun van sponsoren in de vorm van materialen, giften, locaties en terreinen, 
hadden we dit niet kunnen realiseren. Onze dank is dan ook groot.

Ik heet u allen van harte welkom op deze Kringdag en de overige festiviteiten tijdens ons jubileumjaar!

Tot slot wens ik namens Schuttersvereniging Eensgezindheid Aerdt alle deelnemers en verenigingen 
aan de Kringdag een geweldige dag toe, vol plezier, gezonde competitie en natuurlijk saamhorigheid.       
Zoals ons motto luidt:

“Kom naar Aerdt, dat is de moeite Waerdt!”

Hans Gerritzen
Voorzitter Schuttersvereniging Eensgezindheid Aerdt





Een vereniging voor jong en oud, waar iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen met de rijke 
tradities die deze schuttersvereniging heeft en uit blijft dragen. 
Ruim 500 leden waarvan 70 korpsleden en niet voor niets dat ruim 50 jeugdigen 
zich aangesloten voelen bij jullie schuttersvereniging. 
Jongeren die de kar willen trekken, die tradities willen bewaren, die een invulling willen blijven geven 
aan het samenzijn in Aerdt. Samen feesten, maar ook samen de schouders eronder willen zetten, dat 
is pas Eensgezindheid. 

Afgelopen jaar mocht ik te gast zijn bij jullie koningschieten op de maandagmorgen en het voelde gelijk 
als “vroeger thuis” bij mijn schutterij waar ik vandaan kom. Een lange stoet slingerend door de velden 
op weg naar het huis aan de dijk waar we zeer gastvrij ontvangen werden en waar het koningspaar 
werd afgehaald. Tradities die ertoe doen.
 
Tradities die ervoor zorgen dat een gemeenschap nog hechter met elkaar om kan gaan.  
En dat deze schuttersvereniging al 120 jaar een voorname plek inneemt in Aerdt is een voorbeeld voor 
velen, zeker heden ten dage in een onrustige wereld. 
Niet voor niets zijn de woorden in het Aerdtse volkslied: Woar in de olde Rien ‘t woater rustig streumt, 
ord deur grune wei en hoge beum umzeumd, Woar nog minsen wonen die tevreje zun, doar is Aerdt 
mien durpke woar ik geboren bun.

Gastvrij als schuttersvereniging Eensgezindheid ook is, heeft het de kop uitgestoken om dit jaar - 
tijdens hun feest - de Kringdag voor de Schutterskring De Liemers te organiseren. 
Ik wens alle deelnemers en publiek vandaag enorm veel succes toe, maar ook enorm veel plezier. 
Praat met elkaar, dans met elkaar en geniet van elkaar. Laat ook deze schuttersdag een voorbeeld zijn 
voor de hedendaagse samenleving waarin wij laten zien wat Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid 
werkelijk inhoudt. 

Wim Sanders
Voorzitter
Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus

Schuttersvereniging Eensgezindheid Aerdt, 120 jaar jong….

….en volop in beweging en zeer betrokken bij het “wel en wee”in het dorp Aerdt. 
Maar ook zeer betrokken bij de schutterskring De Liemers en bij de 

Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.  
Zo zou ik jullie vereniging in het kort willen samenvatten.
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 ‘Ik hoor de schutters altijd  van verre over de dijk aankomen’

Als inwoner van Aerdt weet ik één ding zeker: zonder Eensgezindheid zou     
het dorp een stuk stiller en vooral minder levendig zijn. Of het nu     
Koningsdag is, de kermis, een jubileum of gewoon een goed excuus om     
samen te komen, de schutterij en de drumfanfare zijn er altijd bij. 

Wanneer de schutterij tijdens de jaarlijkse kermis bij mij thuis langskomt     
marcheren, heb ik nooit een tijdschema nodig. Wij horen ze van verre over    
de dijk aankomen. Als de schutters de dijk weer afdraaien en langs mijn     
huis marcheren en vervolgens door ‘Onder Aerdt’ trekken, loop ik vaak     
even met onze pony’s en hond naar buiten om met eigen ogen te zien dat    
ze tijdens deze lange tocht de gure wind hebben doorstaan en weer een    
lach op hun gezicht krijgen. Ze beseffen dat het langste stuk erop zit en het drankje in de 
‘tent’ op hen wacht. 

Dit jaar mogen de schutters een keer extra door het dorp trekken. Schuttersvereniging Eens-
gezindheid viert haar 120-jarig bestaan en de drumfanfare blaast alweer 75 kaarsjes uit. Het 
is drie dagen feest. Een schuttersdag voor het dorp waar oud-koningen en één koningin voor 
de titel keizer of keizerin gaan schieten. Een receptie voor genodigden en het concours voor 
schutterijen uit Schutterskring De Liemers. Dat worden mooie dagen en ik heb goed nieuws 
voor alle Liemerse schutterijen die naar Aerdt komen. De rondgang door het dorp is dit keer 
een stuk korter dan tijdens de jaarlijkse kermis. Dat betekent dat de schutters zich niet 
hoeven uit te putten en fit op het evenemententerrein aankomen. 

Jubilea zijn momenten om terug te kijken in de geschiedenis. Vroeger was een schutterij de 
lokale burgerwacht die zorgde voor de verdediging van steden en dorpen. Ze handhaafde de 
openbare orde en was belangrijk voor het gemeenschapsgevoel. Tegenwoordig is een schut-
terij een dorpsvereniging die oude tradities levend houdt. Ze organiseert het schuttersfeest 
en andere culturele evenementen. En vooral: ze versterkt het lokale gemeenschapsgevoel. 

Zelf ben ik opgegroeid in Pannerden, maar woon ik alweer langer in Aerdt. Beide dorpen 
hebben altijd een gezonde rivaliteit gehad.  In een ouder jubileumboek las ik dat Aerdt 
vroeger voor de kermis een echte tent huurde in Pannerden. De halve opbrengst van het 
feest in Aerdt ging vanwege de huurprijs die kant op. Iedereen in Pannerden blij. Inmiddels 
staat er in Aerdt sinds mensenheugenis een stenen ‘tent’ en zijn Schutterij Eensgezindheid 
en drumfanfare Eensgezindheid bloeiende verenigingen die het zonder hulp van buitenaf 
kunnen. Dat de voorzitter van Schutterij Eensgezindheid uit Pannerden komt, bevestigt de 
oude band. 

Goed om te zien is dat de schutterij en drumfanfare in Aerdt blijven groeien. Dat geldt niet 
alleen voor de muzikanten, maar ook voor de jeugdvendeliers en de hofdames die erbij zijn 
gekomen. Ik zie ook jaarlijks meer schutters achter de drumfanfare aanlopen. Dat is mooi. 
Als burgemeester geniet ik van al die activiteiten in het dorp. Bij de festiviteiten ben ik dan 
ook zeker aanwezig. Ik kijk ernaar uit om de Liemerse schutterijen in actie te zien en de 
schutters door Aerdt te zien trekken. 

Op naar een fantastisch jubileum!

Lucien van Riswijk
Burgemeester gemeente Zevenaar
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Op naar de 150! 


