
Wij zijn Robin en Willem Lendering en vertellen jullie graag wat de kermis voor ons betekent.

Voordat wij ons beide settelden, woonden wij met onze ouders aan de Schoolstraat. Het verenig-
ingsleven werd bij ons met de paplepel ingegoten. Onze vader groeide op in Nieuw-Wehl en was 
daar in zijn jonge jaren trompettist bij Schutterij De Eendracht. Onze moeder groeide op in Aerdt 
en zag hoe haar vader jaren lang tambour-maître van onze schutterij Eensgezindheid was. Ook 
zijn onze opa en oma, Wim en Truus Boschman – Reintjes, in 1957 koningspaar geweest van 
onze schutterij. Beide dragen we nu nog steeds de vereniging een warm hart toe. Robin is sinds 
een aantal jaren hofdame en Willem een trouwe schutter. Daarnaast is Willem actief bij de carna-
vals- en voetbalvereniging.

Toen wij zelf 16 waren, waren we maar al te blij dat we ook eindelijk legaal kermis mochten 
vieren. Samen met onze vriendengroep de Snotneuzen zijn we ook al vroeg begonnen met het 
bouwen van een boog. Ook schroomden we niet om onze vereniging te voorzien van een troon 
tijdens de republiek in 2015. 

Dit jaar bestaat de vereniging 120 jaar wat natuurlijk een mooi moment is om dit met z'n allen te 
vieren. En natuurlijk zullen wij daar ook zeker bij aanwezig zijn. Robin zal deze dagen veelal in 
een jurk te vinden zijn. Willem daarentegen vooral met bier in de hand.

We willen iedereen in Aerdt heel veel plezier wensen tijdens de feestweekenden: geniet er met 
z'n allen van en op naar het volgende jubileumjaar van de schutterij!

Robin en Willem Lendering

Onze achternaam verraadt het misschien niet, maar toch zijn wij échte Aerdtse



Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Waar andere koningsparen al bijna een jaar erop hebben zitten, hebben wij pas een halfjaar 
achter de rug. We hebben pas één concours meegemaakt; er volgen er nog velen zoals het 
jubileumfeest en kringconcours. In dit stukje zullen we jullie vertellen hoe we de afgelopen 
kermis hebben beleefd. 

Beiden zijn we nu al een tijdje actief in ons prachtige korps: Lonneke als hofdame en ik als 
officier. We hadden altijd al de ambitie om koningspaar te worden, maar na een aantal keer te 
zijn gevraagd in de vogelweide besloten we toch een aantal jaren te wachten. Maar tijdens het 
opbouwen van de zaal afgelopen jaar op donderdagavond hoorde ik toch wel de angst en 
paniek in de stem van onze voorzitter Hans tijdens een gesprek met Arjan de Vries: “Het zal 
toch niet waar wezen dat we dit jubileumjaar geen koningspaar hebben?!”.  

Na een geslaagde generale repetitie op de vrijdagavond bespraken we in bed dat het toch wel 
bijzonder zou zijn om koningspaar te worden tijdens dit jubileumjaar in ons dorp. We waren er 
vrij snel uit.. Geert en Francien werden erbij geroepen, want deze dagen bivakkeren we altijd 
op het Bleekveld (ik zal de details besparen wat we zagen in de deuropening) en de eerste 
reactie was: “Dat dachten we al wel, en ’t komt wel goed”. 

Na een nachtje slapen stuurden we Hans een bericht of hij langs wilde komen. Schijnbaar was 
hij druk in de zaal, maar heeft hij alles meteen uit z’n handen laten vallen, want binnen 5 
minuten zat hij bij ons aan tafel. 

Na een bak koffie - Hans had liever champagne gehad maar dat stond niet koud - hadden we 
ons opgegeven en vertrokken we naar Kruitwagen voor de jurken en een pak. Daarna hebben 
we nog wat familie en vrienden ingelicht over ons plan en alvast een lijst met genodigden 
gemaakt voor de troon. Toen was het wachten tot de maandagochtend.. De verraste blikken 
van sommigen toen ik naar voren liep, waren ook onbetaalbaar. De spanning sloeg nog wel 
even in de benen, maar toen bleek dat we de enigen waren voor het koningsschot was ook de 
spanning snel weer verdwenen. Na 6 schoten van ons beiden lag de vogel eraf! Het hoefde 
voor mij ook niet veel langer te duren, want inmiddels had ik ook wel dorst gekregen. 

Na een ontzettend geslaagde maandag, werden we op dinsdag verrast door een fantastische 
vendelhulde van de hofdames onder leiding van Ilse. Dit was een onvergetelijk moment voor 
ons! Dank jullie wel daarvoor, dames!

Rozenstraat 18
6987 BL
Giesbeek
0313 632 923

info @ geldersevlaggenhandel.nl





WEERGAVE VAN SCHUTTERIJ EENSGEZINDHEID IN DE OORSPRONKELIJKE OPZET

De eigenlijke schutterij bestaat uit leden (=schutters), het bestuur (=de senaat) en een   
keurkorps (=officieren en vendeliers). Het oorspronkelijke officierenkorps bestond uit 15 
officieren (in verschillende functies) en 5 vendeliers. De schutterij is onderverdeeld in   
5 secties, namelijk oranje, rood, wit, blauw en groen. 

Iedere sectie heeft een sectiecommandant (=sergeant) met een sjerp in die kleur en een 
vendelier met een vendel in die kleur. Voorop lopen de 3 hoofdofficieren met een blauwe 
sjerp waarvan in het midden de commandant (=kolonel), met naast zich de majoor en de 
kapitein. Daarna 2 ordonnansen (vroeger genoemd: estafette officier) met een oranje sjerp, 
met als taak de wegen af te zetten, vrij te houden of vrij te maken. Daarachter lopen de 3 
vaandelofficieren met een diepgroene sjerp, waarvan in het midden de vaandrig met het 
standaardvaandel (eveneens een diepgroene kleur) en naast zich 2 luitenanten.   
Achter het standaardvaandel (=icoon van de schutterij) volgt het koningspaar (eventueel 
met hofhouding) en de senaat. 



Het koningspaar wordt begeleid door 2 adjudanten met een oranje sjerp. De oranje sectie 
omvat het koningspaar (met eventueel de hofhouding) en de senaat, zonder de schutters. 
De overige secties worden ingenomen door de schutters met een vlag in de sectiekleur. 
In de volgorde rood, wit, blauw en groen lopen de secties dus achter het koningspaar en 
de senaat. Een kleurrijk geheel dus! 

Zo groot als het verloop in vroegere jaren was binnen het korps (men haakte af vanwege 
o.a. de kosten, verhuizing, ziekte, e.d.), zo standvastig was het korps ongeveer de laatste 
45 jaar.

Een unicum is dit jaar het 60-jarig lidmaatschap van één der officieren! Schutterij Eens-
gezindheid bestaat 120 jaar en daarvan de helft der jaren wordt ingenomen door een 
officier! Welke schutterij doet ons dat na?

Toon Hendriksen



ONDERSCHRIFT VOOR DE GROEPSFOTO: 

Koningspaar: Paul Jansen en Lonneke Pleiter 

Senaat, dagelijks bestuur: Hans Gerritzen (voorzitter), Chiel Kleinpenning (penningmeester) en Leon van Belle (secretaris). Algemene senatoren: Nils Hansems, Jelle Hugen, Hans Maertzdorf, Hans 
Peters
Johnny Peters en Gijs van Schip. 

Officierenkorps: Jan Willem Goris (commandant / kolonel), Wim Goris (majoor), Geert Pleiter (kapitein), Ilse Smit (vendelcommandant), Jamie Elbertsen, Leon Gerritzen, Sil Goes, Bas Heymen, Bas 
Hubers, Bram Hubers, Henno Huugen, Paul Jansen, Bas Langeveldt, Martijn van Ophuizen, Arjan de Vries, Cor de Vries (erelid) en Nienke de Vries.

Senior vendeliers: Milan Goris, Sander Goris, Noud Jonkhans en Jelle de Lang.

Junior vendeliers: Harm Gieling, Fabiënne Goris, Ivana Goris, Tren Heymen, Bram Smit en Kevin Volman. 

Aspirant vendeliers: Lynn Gerritzen, Noor Gerritzen, Cayden Jurrius, Jayson Jurrius, Boaz Kargerer, Jip Kargerer, Cas Linssen, Stan Luub, Jayla Toonen, Thygo Toonen, Dylan Volman, Jesper de 
Vries
en Jamy de Warle. 

Drumfanfare:  André Blij (tambour-maître), Frank Aaldering, Petra de Bont, Maurice Degen, Johan Ewes, Nina Ewes, Bowien van Hameren, Bernard Heymen (erelid), Diana Heymen, Gerben 
Heymen, Henk Heymen, Linda Heymen, Tamara Heymen, Anne Hugen, Gerard Hugen, Jelle Hugen, Marjolein Jacobs, Thijs Jonkhans, Cayden Jurrius, Terry Jurrius, Juul Kleinpenning, Tom Peters, 
Sjonny Pleiter, Femke Smit, Corinne Stuve, Toon de Vries, Laura Wijkhuizen en Marcel Wijkhuizen.

Hofdames: Robin Lendering, Paula van der Meijden, Lonneke Pleiter, Mandy Rutten en Marianne Span. 

Groepsfoto van de gehele schutterij en drumfanfare anno 2025

Koningspaar: Paul Jansen en Lonneke Pleiter 

Senaat, dagelijks bestuur: Hans Gerritzen (voorzitter), Chiel Kleinpenning (penningmeester) 
en Leon van Belle (secretaris). Algemene senatoren: Nils Hansems, Jelle Hugen, Hans Mae-
rtzdorf, Hans Peters, Johnny Peters en Gijs van Schip. 

Officierenkorps: Jan Willem Goris (commandant / kolonel), Wim Goris (majoor), Geert Pleiter 
(kapitein), Ilse Smit (vendelcommandant), Jamie Elbertsen, Leon Gerritzen, Sil Goes, Bas 
Heymen, Bas Hubers, Bram Hubers, Henno Huugen, Paul Jansen, Bas Langeveldt, Martijn 
van Ophuizen, Arjan de Vries, Cor de Vries (erelid) en Nienke de Vries.

Senior vendeliers: Milan Goris, Sander Goris, Noud Jonkhans en Jelle de Lang.

Junior vendeliers: Harm Gieling, Fabiënne Goris, Ivana Goris, Tren Heymen, Bram Smit en 
Kevin Volman.
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Hubers, Bram Hubers, Henno Huugen, Paul Jansen, Bas Langeveldt, Martijn van Ophuizen, Arjan de Vries, Cor de Vries (erelid) en Nienke de Vries.

Senior vendeliers: Milan Goris, Sander Goris, Noud Jonkhans en Jelle de Lang.

Junior vendeliers: Harm Gieling, Fabiënne Goris, Ivana Goris, Tren Heymen, Bram Smit en Kevin Volman. 

Aspirant vendeliers: Lynn Gerritzen, Noor Gerritzen, Cayden Jurrius, Jayson Jurrius, Boaz Kargerer, Jip Kargerer, Cas Linssen, Stan Luub, Jayla Toonen, Thygo Toonen, Dylan Volman, Jesper de 
Vries
en Jamy de Warle. 

Drumfanfare:  André Blij (tambour-maître), Frank Aaldering, Petra de Bont, Maurice Degen, Johan Ewes, Nina Ewes, Bowien van Hameren, Bernard Heymen (erelid), Diana Heymen, Gerben 
Heymen, Henk Heymen, Linda Heymen, Tamara Heymen, Anne Hugen, Gerard Hugen, Jelle Hugen, Marjolein Jacobs, Thijs Jonkhans, Cayden Jurrius, Terry Jurrius, Juul Kleinpenning, Tom Peters, 
Sjonny Pleiter, Femke Smit, Corinne Stuve, Toon de Vries, Laura Wijkhuizen en Marcel Wijkhuizen.

Hofdames: Robin Lendering, Paula van der Meijden, Lonneke Pleiter, Mandy Rutten en Marianne Span. 

Aspirant vendeliers: Lynn Gerritzen, Noor Gerritzen, Cayden Jurrius, Jayson Jurrius, Boaz 
Kargerer, Jip Kargerer, Cas Linssen, Stan Luub, Jayla Toonen, Thygo Toonen, Dylan 
Volman, Jesper de Vries en Jamy de Warle. 

Drumfanfare:  André Blij (tambour-maître), Frank Aaldering, Petra de Bont, Maurice Degen, 
Johan Ewes, Nina Ewes, Bowien van Hameren, Bernard Heymen (erelid), Diana Heymen, 
Gerben Heymen, Henk Heymen, Linda Heymen, Tamara Heymen, Anne Hugen, Gerard 
Hugen, Jelle Hugen, Marjolein Jacobs, Thijs Jonkhans, Cayden Jurrius, Terry Jurrius, Juul 
Kleinpenning, Tom Peters, Sjonny Pleiter, Femke Smit, Corinne Stuve, Toon de Vries, Laura 
Wijkhuizen en Marcel Wijkhuizen.

Hofdames: Robin Lendering, Paula van der Meijden, Lonneke Pleiter, Mandy Rutten en 
Marianne Span. 



Voor:

• Ritten met paardentrams en huifwagens
• Bruiloften
• Diverse arrangementen
• Men lessen
• Regelmatig betuigde en beleerde fjorden 
       te koop

Voor meer informatie: 
www.belfjor.nl - info@belfjor.nl



Marsroute

Activiteiten en wedstrijden voetbalveld

Start:  Heuvelakkersestraat – Schoolstraat – Kerkweg – Bleekveld – Dorsvlegel – Hekkeslag – 
Akkerveld – Koeweide – Loostraat – Einde:  Sportpark Gelders Eiland 



0316-541345www.kapsalonkaiverheij.nl


