
Prestaties afgelopen schuttersseizoen

Op 8 september 2024 hebben we de Federatieve schuttersdag bij onze zustervereniging 
Claudius Civilis in Pannerden bijgewoond. Het begon mooi met het defileren    
(1e prijs + promotie ereafdeling) en marcheren (1e prijs). Vervolgens waren de wedstrijden: 
vendelen senioren (2e prijs), vendelen junioren (1e prijs met promotie naar superieure B),  
vendelen aspiranten (3e prijs), muziekwedstrijden (2e prijs) en luchtgeweer    
(2e prijs (in vergelijking met andere verenigingen in dezelfde afdeling)). Als kers op de taart 
was André Blij de beste tambour-maître van het gehele concours. In de tent was het met z’n 
allen Eensgezind gezellig. 

In Wehl was op 30 maart 2025 het Gelders kampioenschap indoor vendelen.    
Alle groepen draaiden super goed en de allerkleinste deden voor het allereerst mee aan de 
wedstrijden.  De prijzen waren dan ook wederom een feestje voor ons kleine dorp.   
De senioren hadden een 1e prijs en het Gelders kampioenschap. De junioren draaiden goed 
maar hadden slechts een derde prijs voor hun prestatie. De aspiranten hadden een prachtige 
1e prijs met maar liefst tien vendeliers en ook nog een derde plek op het Gelders Kampioen-
schap. De aspiranten 2 draaiden voor het eerst en super goed: een tweede prijs! 

Wilt u nog meer van onze prestaties zien, kom dan langs op 17, 23 en 25 mei! 





Toon de Vries

Al van jongs af aan was ik betrokken bij de schutterij en de drumfanfare. Ik bezocht natuurlijk de 
kermis met alle attracties en de concerten van de drumfanfare. Dat is niet zo vreemd, want zowel 
de familie De Vries als de familie Goris zijn door de jaren heen goed vertegenwoordigd in de 
schutterij.

Doordat ik in mijn jonge jaren last van astma had, werd mijn ouders aangeraden om mij een 
blaasinstrument te laten spelen. Zodoende werd ik lid van de drumfanfare. Na een “intensieve” 
opleiding bij Bernard Heymen kon ik trompet spelen en mochten we (er waren 6 nieuwe leden) in 
1987 onze eerste kermis mee spelen.

Na diverse jaren trompet te hebben gespeeld schakelde ik over op de sousafoon en deze speel ik 
nog steeds met veel plezier. Daarnaast heb ik ook nog bij het dweilorkest Rienbloazers (welke niet 
meer helaas niet meer bestaat) en Tiroler orkest Klein Babberich gespeeld. 
Bij de drumfanfare was ik al snel actief in het interne bestuur en       
heb jarenlang de rol van secretaris vervuld. Bovendien heb ik      
geholpen bij de opleiding van enkele leden. In de loop der tijden 
heeft de drumfanfare een aantal memorabele optredens gehad 
waaronder de muziekconcoursen en kampioenschappen waarbij 
we twee wimpels hebben behaald en uiteindelijk Nederlands 
kampioen zijn geworden. Ook hebben we opgetreden in Duitsland 
(Rosenmontag) en Frankrijk.

Het 50-jarig bestaan was natuurlijk ook een hoogtepunt welke      
groots werd gevierd met onder andere een optreden van Rowwen 
Hèze. De optredens in Aerdt en buiten Aerdt - onder andere onze      
vrienden van schutterij “De Heegh” in Didam -  zijn altijd leuk en      
gezellig.

Tijdens de kermis is ook het J-(Jenever)team opgericht waarvan      
ik één van de oprichters/eerste leden ben. Hiermee hebben we       
enkele leuke optredens tijdens de kermis verzorgd en zetten we      
elk jaar een schuttersboog (Juttersboog) met de kermis. Hierbij 
horen natuurlijk diverse (hopelijk) koude Jenevers. Dit jaar is het      
75-jarig jubileum van de drumfanfare en dit laten we niet        
ongemerkt voorbij gaan!

Hierbij wil ik de schutterij met het 120-jarig jubileum en de      
drumfanfare met het 75-jarig jubileum feliciteren. 

Laten we er met zijn allen een geweldig feest van maken!





Tekst Aerdtse Volkslied

Woar in de olde Rien ‘t woater rustig streumt
Word deur grune wei en hoge beum umzeumd
Woar nog minsen wonen die tevreje zun
Doar is Aerdt mien durpke woar ik geboren bun (2x)

Woar de botterbloem en ut margrietje bluuit
Woar op goeje grond de golde rogge gruuit
Woar de vogels zingen heel hoog op een tak
Doar in Aerdt mien durpke bun ik op mien gemak (2x)

Woar de stin-ovens nog te dampen stoan
Woar nog flinke stoere kerls uut werke goan
Woar machines roazen heel de langen dag
Daor is Aerdt mien durpke woar ik graag wezen mag (2x)

Woar nog vrome lui nog brave minsen woont
Waor op teurentje van de kerk’t kruus nog troont
Woar ‘t angelusklokske s’avonds zingt zien lied
Doar is Aerdt mien durpske dat vergeet ie niet (2x)

As ik loater eenmaal op mien sterfbed lig
En de ogen vallen mien dan langzaam dicht
As misschien gin mins meer um den olde treurt
Dan is Aerdt mien durpke ‘t letst waj van mien heurt (2x)

Dit volkslied wordt al jaren gespeeld met de kermis. Het mooie is dat elke schutter er 
anders mee omgaat. De ene schutter vindt het prachtig om op te dansen, een andere 
schutter vindt het luidkeels meezingen met ‘’jalalalala jalalalala’’ helemaal geweldig en 
weer een andere schutter denkt: ‘’ik ga rustig aan tafel zitten en drink er nog een.’’   
Dit volkslied is ook in één van de vaandelwalsen gestopt van de drumfanfare.
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De ontwikkelingen van nu en in de toekomst… 

In de voorgaande stukken van Toon Hendriksen is vooral de historie en     
het ontstaan van de Aerdtse schutterij voor jullie gepresenteerd.      
Al die oude tradities leven nog voort binnen de vereniging maar ook     
met een nieuwe visie, blik op het dorp en aanpassingen voor nu en in      
de toekomst. Iets waar we als een klein dorp met z’n allen trots op      
mogen zijn. 

Het eerste voorbeeld zijn de boogbouwers. De Heuvelhoek had het al      
lang, maar sinds enkele jaren ook de Snotneuzen en het J-team en er      
zijn geruchten dat er meer bogen komen uit verschillende buurten.     
Alleen maar mooi, een nieuwe traditie met ook het halt houden en het     
nuttigen van een borreltje. Je ziet ook steeds vaker in de bogen      
(en huizen in Aerdt) de nieuwe schuttersvlag. Broederschap wat we moeten koesteren.  
Initiatieven vanuit de schutters zelf die in het kermisprogramma ingepast worden.  

In de schuttersvereniging van een aantal jaren geleden was het stiekem wel een minder 
goede afspiegeling van de Aerdtse gemeenschap als ik eerlijk ben. Het waren, op de   
muzikanten na, alleen maar mannen van boven de 16 jaar oud. Sinds 2016 hebben we de 
jeugdvendeliers erbij gekregen en dat doen ze enorm goed. Na een aantal promoties   
vendelen de junioren zelfs al in de klasse van superieure B. Jong geleerd, is oud gedaan.  
Om de jeugd gemotiveerd te houden, en natuurlijk de andere korpsleden, is de    
schuttersvereniging lid geworden van zowel de federatie Hubertus als de kring de Liemers 
sinds november 2018. 

De laatste kroon om eensgezindheid nog meer binnen de vereniging toe te passen is de 
toevoeging van hofdames en het lid worden van de vrouwen. Hiervoor waren zij begunstigd  
of partner. De vrouwen spelen een steeds grotere rol in allerlei afdelingen, zoals het vendelen 
en de officieren. Langzaam past de schuttersvereniging in de moderne en inclusieve  
samenleving. 

Aerdt, de moeite waerdt! Zeker als slotsom. Een vereniging waar we steeds meer ereleden 
hebben en functionarissen die meer dan 50 óf zelfs 60 jaar lang lid zijn. Maar ook jeugdleden 
bij de drumfanfare en de vendeliers. Een toekomstbestendig korps waar we met heel veel 
mensen in uniform en zeker ook zonder een prachtige vereniging hebben. Het werk van al 
deze vrijwilligers is onbetaalbaar en kostbaar. Vol trots en met veel plezier dragen hier veel 
mensen hun steentje bij. Het motto wordt dan ook steeds meer: serieus en scherp als het 
moet (en naar elkaar omkijken), gezellig en feest waar het kan. Dank aan alle mensen die 
Eensgezindheid een warm hart toedragen voor nu en in de toekomst. Dank voor de fijne tijd 
die we samen tijdens de concoursen, kermissen en schuttersavonden doormaken. 

Hopelijk zien we elkaar op 17, 23 of 25 mei en heffen we het glas op de vereniging(en) en 
Aerdt. Gefeliciteerd en proost! 

Jelle Hugen 





Colofon:

Eindredactie: Jelle Hugen, verdere redactie: Toon Hendriksen (teksten en 
redactie), Robin Lendering (redactie en tekstverwerking) en Herman Vreman 
(foto’s en redactie)

Vormgeving & Drukwerk: Andy van Zolingen

De kermiskrant is te bereiken via: secretaris.eensgezindheid@gmail.com. 
Dit hele jubileumboek kwam tot stand door alle verschillende commissies die 
hun taak goed hebben opgepakt en stukken hebben aangeleverd.   
Ook danken wij alle schrijvers die hun bijdrage geleverd hebben aan deze 
krant. 

Verder willen wij als schuttersvereniging en drumfanfare alle vrijwilligers, 
sponsoren en initiatiefnemers danken voor de inzet voor deze vereniging, 
jubileum en concours. 

Laten we er gezellige, mooie en sportieve dagen van maken. Tot de 17e, 23e  
en 25e mei in Aerdt: “Kom naar Aerdt, dat is de moeite Waerdt! 

Gedetailleerd Tijdschema voor 25 mei



MARNA      BEHEER B.V.


